Kom en volg Mij Kom en volg Mij
Lukas 5:1-11; Mattheiis 4:18-21 Tekst: Jannette Koelewijn
Muziek: Koos Tillema
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1.De Hee-re sprak o - ver Gods woor-den. Een me-nig-te stond op het Kom en volg Mij. Kom en
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scheep-jes nog leeg aan de kant.

8 ocht Hij het hart van de mannen,
en zei: Neem je netten en vaar!
ij hadden die nacht niets gevangen,
maar nu is het net vol en zwaar!
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. En Petrus valt bang op zijn knieén:
Ik ben voor Uw grootheid te klein!
Maar Jezus troost hem en zijn vrienden,
en zegt: Wil Mijn volgeling zijn.
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Zij laten hun scheepjes daar achter
en volgen hun Meester gelijk.
Het wonder van God in gedachten:
in Hem zijn we moedig en rijk!
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