Manasse kwam vrij

Manasse kwam vrij

2 Kronieken 33:1-16 Tekst: Jannette Koelewijn
Muziek: Koos Tillema
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T F T = 2. En zelfs in Gods heilige hoven

% = * 4 E4 e & & aanbad hij de zon en de maan.

1.Het was eenmis-da - dig ver - le-den, waar ko - ning Ma-nas - se aa Maar toen kwam de Heere van boven

om al zijn verwaandheid te doven,

hij moest maar in ballingschap gaan,

hij moest maar in ballingschap gaan.
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Daar zocht hij de gunst van de Heere,
vond rust en kwam eindelijk vrij!

Nu wil hij zijn volk weer gaan leren

de God van zijn vader te eren,

want niemand is machtig als Hij,

want niemand is machtig als Q
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