Een koning als Josafat

Een koning als Josafat

2 Kronieken 20:1-30 Tekst: Jannette Koelewijn
Muziek: Koos Tillema

Tempo-indicatie J =63
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e e ——2 = — — 2. En Josafat knielde gebogen neer
@ - = v o o s > en bad: 'Heere, help ons ook déze keer.

1.Wat fin is een ko-ning als Jo - sa-fat, die eer-bied voor God in de U was voor het volk steeds een redder in nood,
gaf in de woestijn zelfs water en brood.

e —r— —— U droogde ons pad en gaf ons dit land;
% O & &+ = wij hopen weer op Uw krachtige hand!
. e = - 3. 'lk zal u bevrijden, wees niet bevreesd,
( i —T—f e - T F o we vieren alvast een verlossingsfeest!’,
4 — —_— z0 sprak toen de Koning van hemel en aard,

Die 't zingende volk met liefde bewaart.
En Josafat kwam terug met de buit
en dankte zijn God, met citers en flyi
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e - melhad! Hij riep heel het volk naa m-pel en zei:
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zing voor uw g eel ch-tig en blij! Want Mo - ab staat klaar, met
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wa-gens en al een le - ger dat ons hier weg-ja - gen zal!
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