Samuél en de eerste koning

1 Samuél 8
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Samuél en de eerste koning

Het doet de oude man verdriet,
hij bidt tot God om raad:

Zegt U, Heer, Die de harten ziet,
is dit nu goed of kwaad?

Geef Israél maar wat het wil,
maar waarschuw er ook bij:

een koning maakt uw volk niet stil,
want God alleen maakt vrij!

Dan stuurt de Heere Saul op weg,
hij zoekt zijn ezelin,

maar vindt de richter Samuél;

zo was het naar Gods zin.

De oude richter spreekt t
giet olie op zijn hoo
Ga met uw God,A

zo wordt Saul



