Samuél luistert

1 Samuél 3:1-18 Tekst: Jannette Koelewijn
Muziek: Koos Tillema
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Heer T, ik luis - ter.
2. Nu t de meester wat er gebeurt:

dit was Gods stem die klonk in het duister!
or eens mijn jongen, ga maar terug,
zeg als Hij roept: 'Heer, ik luister!"

Heer, ik luister ... 4x

3. Die nacht herkent hij 't hemelse woord,
antwoordt dan met eerbiedig gefluister:
'Heere, hier ben ik, 'k heb U gehoord,
spreek tot Uw dienstknecht, ik luister!"

Heer, ik luister ... 4x

4. God roept Zijn knechtje, zo jong en klein,
dat voor Hem naar de tempel verhuisde.
Samuél leert een dienstknecht te zijn,
door naar zijn Meester te luisteren.
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