Eli en Hanna
1 Samuél 1:1-20

Hanna/meisjes:

Tempo-indicatie J =52

Tekst: Jannette Koelewijn

Muziek: Koos Tillema

Eli en Hanna
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Hannali h nee, mijnheer, ik heb verdriet,

3.
'Mwil met de Heere spreken.
oop dat Hij mijn tranen ziet;
/k ben hier om te smeken.
Ik ben hier om te smeken.

4. Dan heb ik mij wel diep vergist,
ik wil niet langer storen.
Maar God Die van jouw zorgen wist,
zal jouw gebed verhoren!

Elifjon3Qgs:

5. Ach Heere, geef mij toch een zoon,
dan wil ik mijn woord geven:
Ik breng hem U als dankbetoon,
om in Uw huis te leven!
Om in Uw huis te leven!

Hanna/meisjes:

Samen (op melodie van meisjes):
6. Toen stond zij op, en lachte weer,
ze mocht het zeker weten:
God kijkt in liefde op haar neer,
Hij is haar niet vergeten!
Hij is haar niet vergeten!



