23. Christus gegeseld

Johannes 19:1

Melodie: Wenn meine Siind mich krinken
Zetting: David de Jong
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2 Ziehier als offerande
Zijn lichaam, rein voor God:
gezwollen door de banden,
verbrijzeld spier en bot.
En uit de wonden van mijn Heer
daalt, als uit donk're wolken,
Zijn bloed als regen neer.

4 Ik was in mijn geweten
diep door de wet verwond,
verscheurd, viteengereten -
niets waar ik troost in vond.
Maar uit de striemen van mijn He
vloeit hier, tot mijn genezing,
Zijn bloed verzoenend neg,

voor mij draagt G die s
Laat mijn bergpr
wijs mijn vegfffiet n

mijn ziel, en handel

' woord voortaan.
ezoyVan hart en wandel,

0gf% ¢' Hem ten dienste staan.
oon gelijk'nis met uw Heer:
deemoedig en geduldig,

drukt u het lijden neer.

7  Zou het soms passend wezen
wanneer de slaaf niet lijdt,
terwijl men bij zijn Meester
het lichaam openrijt?

Voor U te lijden is mijn eer.
Uw beeld houd ik voor ogen.
O draag mij, lieve Heer.
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