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] 2 . Vrede voor Jeruzalem
tekst & melodie A. Dijkstra & J. Koedoot
Opwekking 744

Jeruzalem, de stad van trouw.
Jeruzalem, de heilige stad.
Jeruzalem, gezegend ben je,
God heeft jou zo liefgehad.

Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem
en rust binnen je muren.

Shalom, Jeruzalem,

mag zijn vrede eeuwig duren.

Jeruzalem, geliefde stad.
Jeruzalem, de stad van de Heer.
Jeruzalem, gezegend ben je,
God brengt in jouw lot een keer.

Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem
en rust binnen je muren.

Shalom, Jeruzalem,

mag zijn vrede eeuwig duren.

Wij treuren om de pijn die jij moet lijden
en bidden dat de Heer je zal bevrijden.
Shalom is er voor hen

die bidden om vrede voor Jeruzalem
en rust binnen haar muren.

Shalom, Jeruzalem,

mag zijn vrede eeuwig duren.

11



] ] . Als het leven soms pijn doet
tekst & melodie E. Krijgsman & M. Zimmer

Als het leven soms pijn doet,

en de storm gaat te keer

in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft

en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.

Juist op die momenten

als het echt niet meer gaat,

laat me merken laat me voelen
dat U werkelijk bestaat.

Dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.

Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Als ik kom met al mijn vragen
met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid,
lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.

Heer wilt U mij helpen

als ik moe ben of verward,

dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart |

Juist op die momenten

als het echt niet meer gaat,

laat me merken laat me voelen
dat U werkelijk bestaat.

Dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.

Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

En dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.

Dat ik zal zien als ik terugkijk,

dat U mij gedragen heeft.
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Trianka

Trianka werd als kind al geboeid door muziek. Al op haar zevende jaar
begon ze te zingen in een kinderkoortje van de kerk. Aangewakkerd
door die zangervaring zong zij bij diverse koren en projectkoren.
Hierdoor is uiteindelijk de wens ontstaan voor het opbouwen van een
solocarriere en het opnemen van haar eigen CD.

Christen zijn heeft een diepe betekenis voor haar, daarom wil ze
zingen van het Levende Woord. "De liefde die Jezus geeft is zo groot,
dat ik er graag veel van wil delen”, is haar motto! Want liefde is pas
liefde als je het weggeeft.

ledere dag is een dag die ze mag invullen met het genieten van muziek
en zang. Het belangrijkste is voor haar om de boodschap van Jezus over
te brengen naar de mensen. Mensen laten voelen waarover ze zingt,
recht uit het hart!



] . Waar de mensen dwalen in het donker
tekst R. Willis - vertaling C. Wessel - melodie R. Shephard
NLB lied 286

Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,

zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.

Refrein:

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Waar de mensen lijden onder onrecht

in een wereld die geen vrede vindt,

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.

Refrein

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,

dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Refrein: 2x

2 . Heer wijs mij Uw weg
tekst H. Maat - melodie N. & E. Smelt

Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor

mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is;

leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij Uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan;
spreek door Uw woord en Geest mijn hart en
leven aan.

Heer, toon mij Uw plan; maak door Uw

Geest bekend

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef;
toon mij dat Christus heel mijn weg

gelopen heeft,

] O . The Prayer
Tekst & melodie C.B. Sager & D. Foster

| pray You'll be our eyes,

and watch us where we go,
and help us to be wise

in times when we don't know.
Let this be our prayer,

when we lose our way.

Lead us to a place,
guide us with Your grace
to a place where we'll be safe.

| pray we'll find Your light,

(I pray we'll find Your light)
and hold it in our hearts

(and hold it in our hearts)
when stars go out each night,
(when stars go out each night)
remind us where You are.

(remind us where You are) ohhhhhhhh

Let this be our prayer,
(let this be our prayer)
when shadowvs fill our day.
(when shadowvs fill our day)

Lead us to a place,
Guide us with Your grace.
Give us faith so we'll be safe.

A world where pain and sorrow will be ended,
and every heart thats broken will be mended;
and we'll remember, we are all Godss children,
reaching out to touch you, reaching to the sky.

We ask that life be kind,
(we ask that life be kind)
and watch us from above.
(and watch us from above)
We hope each soul will find
(we hope each soul will find)
another soul to love.
(another soul to love)

Let this be our prayer,

(let this be our prayer)

Jjust like every child.

(just like every child)

Needs to find a place,
Guide us with Your grace.
Give us faith so we'll be safe.



8. Psalm 6 - God, hoe lang
tekst & melodie J. Bredewout/L. Mason

Als Gij werkelijk mijn God zijt;
God, die mij draagt.
Als Gij werkelijk mijn God zijt;

God, die mij handhaaft, en zo ken ik U toch...

Put mij dan niet langer uit,

zoek mij dan weer op,

laat weer van U horen.

O, God, geen leven zo,
hartverscheurend zijt Gij;

hoe lang, hoe lang, o hoe lang nog,
God, hoe lang.

Wilt Gij nog een lied van mij?
Toon mij dan Uw trouw,
voordat ik sterf.

Verpletterd zullen mijn vijanden terugdeinzen;

nergens zullen ze meer zijn,

wanneer Gij er weer zijt, God, die mij opricht,

God, die mij leven doet, en Gij zijt er.

Als Gij werkelijk mijn God zijt;
God, die mij draagt.

Als Gij werkelijk mijn God zijt;
God, die mij handhaaft,

Put mij dan niet langer uit.....
Laat weer van U horen. ..

God, hoe lang, hoe lang... 3x

9. Heel mijn leven
tekst & melodie R. Kanis

Mijn ogen zien wat door U is gemaakt,
mijn oren horen over wat U heeft gedaan,
mijn handen vouw ik om te bidden in Uw naam,

mijn voeten zijn gemaakt om de wereld in te gaan;

Met mijn hele lichaam dien ik U

Refrein:

Heel mijn leven leef ik voor U,

heel mijn wezen geef ik aan U,

heel mijn ziel en mijn verstand

leg ik nu in Uw hand, Ik ben gemaakt door U,
ik ben volmaakt voor U, Ik ben van U

Mijn mond verteld over wat U heeft gedaan,
mijn arm omarmt iemand die iets is aangedaan,

mijn schouder wacht op mijn naaste met een traan;

mijn leven wil ik leven zoals U dat heeft gedaan;
met mijn hele lichaam dien ik U.
Refrein

3 . Luister naar de wind
tekst & melodie R. Pantou
vertaling E. Zuiderveld-Nieman, NLB lied 936

Luister naar de wind,

die een lied van liefde zingt:
‘kom zoals je bent,

met je treurend hart,

mijn kind, en ik zal jou verlossen,
dat je vrede vindt.

Houd je vast aan mij,

als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd,

ik zal altijd bij je zijn.

Ik geef je overwinning

over dood en pijn’.

Jezus, U bent Heer,

en ik ben Uw zwakke kind.
Maar U geeft mij kracht

als de vijand mij weer vindt.
O bron van eeuwig leven,
U die mij bemint.

4. Because He lives
tekst G. & WJ. Gaither - melodie W.J. Gaither

God sent His Son, they called Him Jesus;
He came to love, heal and forgive;

He lived and died to buy my pardon,

an empty grave is there

to prove my Savior lives

Refrein:

Because He lives

| can face tomorrow;

Because He lives

all fear is gone,

Because | know, He holds the future,
and life is worth the living,

Jjust because He lives.

How sweet to hold a new born baby,
and feel the pride and joy He gives;
but greater still the calm assurance,
this child can face uncertain days,
because He lives.

Refrein
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5. Mijn grootste wens
tekst R. Steenbergen - melodie R. Kanis

Ik was op slag verliefd op jou

toen ik voor ‘'t eerst jouw ogen zag.
Ik dacht nog lang niet aan ver weg,
laat staan aan deze dag.

Toen ik voor 't eerst jouw briefje las:
“Mama, ik hou van jou"...

dacht ik nog lang niet aan ver weg,
laat staan aan deze dag.

Refrein:

Zo lang was jij mijn kleine meid,

maar nu ben je een vrouw.

lets waar ik wel aan wennen moest;

wat hou ik veel van jou!

Vandaag de dag, waar jij als kind van droomde,
e grootste wens is uitgekomen.

Je hart gestolen door een man,
Je slaat je vleugels uit en gaat;
maar God zal altijd met jou zijn;
Zijn belofte staat.

Refrein

Ik wens je veel geluk en zegen,
heel veel zon en liefdesregen.
Vlinders die nooit zullen gaan;
samen, nu het leven aan.

Zo lang was jij mijn kleine meid,

maar nu beloof jij trouw.

Aan je liefste voor altijd

wat houd hij veel van jou.

Vandaag de dag waar jij als kind van droomde,
je grootste wens is uitgekomen.

6 . Verootmoediging
tekst G. Hofstede - melodie J. Bredewout

Ik zoek naar U in al mijn pijn,

ik buig mij neer en voel me klein.
Want U bent zo oneindig groot,
toch ziet U mij in al mijn nood.
U bent bewogen met mijn lot,

ik hou van U; U bent mijn God.

Ik geef U eer en prijs Uw naam.
Dankzij Uw hulp kan 'k verder gaan.
Want U bent zo oneindig hoog

en niets ontgaat Uw heilig oog!

U ziet mijn leven; kent mijn lot.

Ik hou van U; U bent mij God.

Ik kniel voor U en roep U aan,

hoe kan ik, Heer, voor U bestaan.
Maar U bent zo oneindig goed,
Uw eigen Zoon vergoot Zijn bloed.
U geeft om mij, bestuurt mijn lot,
Ik hou van U; U bent mijn God.

7. Ik zal er zijn
tekst H. Maat - melodie K. Ban & A. Roest

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is Ik ben’ en ‘lk zal er zijn’".

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is Ik ben’, en ‘lk zal er zijn".

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.



